Beste Henk,

Betreffende de zender Herrijzend Nederland kan ik je vertellen dat ik in 1945 samen met de
klasgenoten van klas 5 van de 1e Philips Lagere School, donderdagsmiddags na schooltijd naar de zg.
Hooizolder van "Hotel de Kroon" op de Fellenoord gingen. Daar was een soort opnamestudio van
Herrijzend Nederland, om daar tussen 16.15 uur en 17.00 uur Nederlandse liedjes te zingen. Deze
werden dan om 17.30 in een kinderprogramma uitgezonden. Dus renden we na de opname naar huis
om deze te beluisteren, voor zover thuis nog een radio aanwezig was. Het waren altijd liedjes met een
"rood-wit-blauwe" kleur!

Groetjes Will Narings



