Hoe verder? (NLj 15-02-1991)

Aan de andere kant van de lijn
zijn de getallen mens geworden
270 + 120 nuttelozen

voor de NV

voelen zich menselijkerwijs
zondaren

immers als zij zijn verdwenen
kunnen de anderen weer voort.

De 1680 blijvers

moeten het dus maken

van hen wordt veel verwacht
Zij wachten op een teken

van de mannen van daarboven
Wij leven nog, jullie ook?

Wijs ons dan de weg!

De spreekbuis ligt klaar
één enkel woord

al is het fout gesproken
alketst het flitsend af

op koude kille weerstand
één enkel woord

waaruit wij proeven

dat jullie niet bang zijn
VOOr 0ns.

Eén enkel woord

wij wachten al zo lang

wij luisteren

of wijn het kunnen horen

één woord van mens tot menselijkerWij wachten,
tot wij van ongeloof

over de stilte

geen oren meer hebben

Reacties op " Hoe verder”
Boven of onder, wat maakt 't uit? (NL] 15-03-1991)

Boven of onder, wat maakt 't uit?

We delen hetzelfde lot

Soms lijkt het, of wij elkaar niet verstaan
Bezig als wij zijn, met onze eigen taken
Ook van boven gezien, moeten we 't maken
Maar wachten verschaft geen soelaas

Wij hebben de wereld, in betere tijden
Antwoord gegeven op moeilijke vragen
Zouden de mindere omstandigheden

Ons dan beletten, daarmee door te gaan?



0ok boven kennen wij het gevoel

Van mensen, die overbodig schijnen te zijn
Dat zou een toestand kunnen zijn

Waarin wij elkaar beter begrijpen

Laat daarom niet de angst

Ons doen en laten besturen

Zij is het, die ons doet denken

In boven en onder, in macht en onmacht
De omstandigheden veranderen

Maar de natuur stelt dezelfde soort vragen
En antwoorden zullen altijd nodig zijn
Boven of onder, wat maakt 't uit?

Kees B.
(naam en adres bij de redactie bekend)

"Hoe verder” (NL] 29-03-1991)

Na bijna 38 jaar vol vuur te hebben gebrand

Sta ik nu plotseling aan de kant

Het vuur werd voortijdig gedoofd

Het vlammetje heeft af en toe wel eens, geflikkerd
Maar dat je na zo'n tijd gezegd wordt: opge ....
Dat had toch niémand geloofd!

Het is zo ver, mijn tijd is nu om

Maar hij rolt nog door, de Centurion
Daarom blijvers, vol vuur er tegenaan
Zodat er niet nog meer moeten gaan

Geen tijd verdoen met praten en gedonder
Maar met zijn allen de schouders er onder!

Ignaz Pauchli



