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Eind april met pensioen. Een warmbloedig mens, die dat zelf 
's winters illustreert door dan zomers-dun gekleed te gaan. 
Een rustige "fietser", vastberaden, niet gauw van zijn stuk te 
brengen, af en toe in gevecht met de kilo's. Maar zelfs in zo'n 
periode van afslanken niet uit zijn humeur te brengen. 

Vele jaren in de directie belast met de halfgeleider activiteiten. 
Voortkomend uit "de school" van Joop van Santen. Voordat hij in 
WAG zijn eerste Silicium-stappen zette, nog werkzaam in de 
samengestelde halfgeleiders. 
Projectleider bij het bollen project, waar hij "samenwerken" met 
Elcoma kon proeven. Een korte tijd groepsleider als opvolger van 
Else Kooi in de groep Gelling/Hart en daarna in het "diepe 
gegooid". In een dynamisch tijdsbestek nauw verbonden met de 
Business Unit IC's en ook in het management team van die BU. In het silicium-vak en met MEGA is hij 
voldoende duidelijk op het lab naar voren gekomen. 

Ik kende Wolter al voordat hij in de halfgeleiders werkzaam was. Zijn oudste zonen zaten bij mijn 
dochters in de klas, zodat we elkaar al regelmatig op de ouderavonden op de Nutsschool 
tegenkwamen. 

In zijn jonge jaren actief in "Huis en Wijk" een woningbouw project in Woensel, waar een woonwijk op 
maat werd gerealiseerd, waarin het nu, enige tientallen jaren later, nog heel goed wonen is. 

Buiten het werk is muziek een heel belangrijk facet in zijn leven. Heel enthousiast spelend in kleine en 
grotere orkesten, samen met zijn vrouw Betty, en daar ook echt samen van kunnen genieten. Naast de 
muziek een zeiler, in dit deel van de vrije tijd iets minder enthousiast bijgestaan door Betty. 
Het zeezeilen was voor Wolter de perfecte uitdaging, maar voor Betty soms wel een beproeving. 

Geïnteresseerd in planten, met name orchideeën. Hij kan deze hobby nu goed en wetenschappelijk 
aanpakken door bij die orchideeënkweek de hydrocultuur op te pakken in de nieuwe kas die vorige 
week in zijn patio is neergezet. 

Wolter, een goede gezondheid en "groene vingers" toegewenst.


