40 jaar Jan Didden bij Philips
Kees Peters, (NL] 01-07-1994)

Jan Didden is een synoniem voor secuurheid. Secuur, niet alleen in zijn werk, maar in zijn hele
levensstijl. Zo secuur dat hij er soms moeite mee heeft werk aan anderen toe te vertrouwen,
omdat zij niet secuur genoeg zouden zijn. Om maar niets aan het "toeval’ over te laten heeft Jan
dan ook tot in elk detail zijn eigen 40-jarig dienst jubileum voorbereid.

Deze secuurheid is kennelijk een eigenschap van de familie Didden. Vader
Didden vond dat zijn zoon een goed vak moest leren en stuurde de toen 12 jaar
en 8 maanden oude Jan naar de Technische School Don Bosco in Valkenswaard
voor de opleiding Metaal. Na de tweejarige opleiding ging de toen 15-jarige Jan
werken bij A.\W.G. Transformatoren in Valkenswaard.

Negen maanden bleef Jan bellen, claxons en trafo's wikkelen. Het ontslag
indienen kwam bij baas Van Wijdeven zo bedonderd over dat Jan het loon over
de laatst gewerkte week niet kreeg. De industriebond zorgde ervoor dat Jan de
£11,40 echter alsnog ontving.

Op 14 juni 1954 ging Jan bij Philips, helemaal in Eindhoven, werken. Vader Didden had iemand uit de
buurt bereid gevonden om Jan per fiets naar zijn werk, de Projectorenwerkplaats in Strijp, te
begeleiden. Onderweg had Jan, overmand door de spanning, niet goed opgelet welke route hij gefietst
had, wat hem later parten zou spelen. Aangekomen in de (te) grote projectorenwerkplaats ging er een
raar gevoel door Jans lichaam, hij voelde zich er niet direct thuis. Eetlust had Jan niet deze eerste dag,
dus keerde hij 's avonds met een volle broodtrommel achterop zijn fiets terug richting Valkenswaard.
Tenminste, dat dacht hij. Hij was z'n oriéntatie kwijt en kwam zodoende in Veldhoven terecht. De
opluchting was enorm toen hij hier een bordje tegenkwam dat naar Valkenswaard verwees. De rit naar
de veilige ouderlijke woning had meer dan 1 uur gevergd van een 16-jarige knul met een lege maag.

Gelukkig werd Jan overgeplaatst naar de Buizentechnische afdeling van het Nat.Lab.

Voortaan kon hij toen zijn broodtrommel thuis laten, want je mocht op de afdeling niet eten.

Een enkele keer werd er echter tegen dit verbod gezondigd: dan werden er Indische gerechten gehaald
en achter de TV-buisdozen opgegeten. Anders houd je dat natuurlijk geen 40 jaar uit. Jan deed het goed
op de afdeling. Zo goed zelfs, dat de afdelingschef zijn schoenen eens met Bison-kit aan de vloer
vastlijmde. Een wel heel bijzondere methode om iemand voor de afdeling te behouden!

Jan Didden werkt sinds 1982 op de afdeling DTS Microvonken. 14 juni was het 40 jaar geleden dat Jan
bij Philips in dienst kwam. De receptie om dit heuglijk feit te vieren houdt hij 6 juli a.s. om 15.45 uur in
de staflunchkamer van WY. Een fijne dag en wel gefeliciteerd Jan!

Dinsdag 14 juni jl. ontving Jan Didden uit handen van de burgermeester een zilveren onderscheiding in
de orde van Oranje Nassau.



