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'Het lijkt allemaal zo eenvoudig: stap maar op de fiets en rijdt in vier dagen bijna 1000 km door 
Nederland. Dat is ook eenvoudig wanneer je individueel of met zijn tweeën op stap gaat. Met een 
goede kaart kom je een heel eind en een slaapplaats voor twee man is er altijd wel te vinden. Anders 
wordt het echter wanneer je met een hele groep vertrekt; dat kost weken van voorbereiding!' 

Met deze inleiding begint Harrie van Barschot zijn verhaal over de eerste 'Ronde van Nederland' in  
1979. 'De tourcommissie was al in 1978 opgericht en bruiste van de ideeën. Het eerste weekend van 
september '79 gingen we van start. Ik was rondeleider en Jan Smeding verzorgde de route. Ondanks 
alle vermoeienissen waren de reacties op die eerste ronde overweldigend positief en het kon dan ook 
niet anders of er zou een vervolg op komen.' 

De Nat.Lab.-fietsers op de Posbank. Staand v.l.n.r.: Tini Huyberts, Ton de Ruyter. Ton Alers, Harrie van Barschot, Jan Janssen, en 
Lucien Verhoeven. Zittend v.l.n.r.: Toon van Weert, Jan Smeding, Johan Goossen en Gerrit Kregting. 

Natuurlijk is die er gekomen, meer dan één zelfs. Na een oponthoud van 6 jaar, ging onlangs de achtste 
editie van de ronde van start. In het peloton zaten zowel bekenden uit vorige rondes (Ton de Ruyter, 
Lucien Verhoeven, Jan Janssen, Harrie van Barschot) als nieuwkomers (Gerrit Kregting, Ton Alers, 
Johan Goossen en Tini Huyberts). Vaste begeleiders waren Jan Smeding (route) en Toon van Weert 
(verzorging). 
De eerste dag rijdt het peloton via landelijke routes en vele pontjes door de 'Vlist' naar Loosdrecht. De 
dag erop wordt de tocht vervolgd: via Schiphol - nog eventjes met 'spotters' praten - en de Zaanstreek - 
lastig om met al die verkeersdrukte de juiste route te vinden - over de dijk naar Enkhuizen. Een 
winderige en natte dag! 'Het zal tijdens de eerste versies van de ronde zijn geweest dat we ook in 
Enkhuizen overnachtten', zo herinnert de auteur zich. 'We hebben toen in een restaurantje voor een 
redelijke prijs (f 25,-) onbeperkt slibtongetjes gegeten. Na een uurtje had de kok geen tongetjes meer, 
maar wij hadden nog wel honger! Speciaal voor ons werden er twee boten de haven uitgestuurd, twee 
uur later hadden we ook de nieuwe lading achter de kiezen. Omdat we toen zo lekker hadden gegeten, 
zochten wij dit jaar het restaurant weer op maar, helaas, het was gesloten. Deuren en ramen waren met 
planken dichtgespijkerd. Van buurtbewoners vernamen we dat de kastelein na die bewuste eetpartij 
met gillende sirenes door mannen in witte jassen is afgevoerd. Hij werd in overspannen toestand in 
een rusthuis opgenomen; zijn toestand is inmiddels stabiel, maar hij mag zijn oude beroep niet meer 
uitoefenen. 
Fietsen, eten en drinken: je kunt over ons clubje er een boek vol van schrijven: er zijn fietsers bij die 
rijden voor het 'appelpunten-klassement'. Martha, (de vrouw van Jan Smeding) weet er alles van; zij 
verzorgt de fourage: 'Wat voor vier dagen bedoeld is, eten die mannen in één dag op!' 
De derde dag rijden de fietsers over de dijk naar Lelystad waar de 'Batavia' wordt bezichtigd. Dat levert 



wat verwikkelingen op met de beheerders, maar nadat beloofd is dat de fietsers een donatie bij Philips 
proberen los te krijgen, wordt uiteindelijk toch nog met een vriendelijke handdruk afscheid genomen 
van dit stuk ambachtelijk werk. 
Weer gaat de ronde verder, via de Noord-Oostpolder, de Veluwe en de Posbank, op naar Doetinchem. 
De vierde en laatste dag voert alweer over vele dijkjes via Nijmegen en Groesbeek naar huis. 
Onderweg wordt nog even een extra stop voor koffie met gebak gemaakt om een weddenschap in te 
lossen. In Aalst wordt het peloton opgewacht door vele supporters en familieleden en wordt tenslotte 
onder het genot van een drankje nog wat 'nagefietst'. 
'De reacties op de ronde zijn overweldigend; de saamhorigheid van de deelnemers onderling is even- 
eens geweldig. Het was een verademing om na de recente periode van onrust in de Diensten, weer 
eens ontspannen met je collega's door Nederland te toeren', besluit Harrie; 'en, het is zeker weer voor 
herhaling vatbaar!' 


