Afscheidsvoordracht Jan Haisma: 'Beeldschoon’

Onze belevingswereld is de spil van ons doen en denken, met onze hersenen als procesvoerend
element. Om onszelf daarop te testen, laten we een aantal basis-facetten hieruit de revue passeren. We
nemen vervolgens de beeldende kunsten als leidraad voor een leerzame verkenning in het verleden en
richten een vrije en open blik op de toekomst van wat we inhoudelijk hebben leren noemen:
'displaying'.

'Computer graphics' maar vooral 'broadcasting’ zijn
'trendsetters' en dieptesensatie belichaamt een 'speciality’
voor de toekomst.

Dit alles wordt geregen aan een zijden draad, met het begrip
'beeldschoon' er doorheen als schering en inslag, op snit
gesneden naar eigen welbevinden. We zullen zien hoe
prominent de mens zelf achter zijn eigen weefgetouw staat,
ieder met een persoonlijk getint 'design’.
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