
Mijn verhaal over Frits Philips 
Zo is en was hij. 

De uitbreiding van de Campus aan de Dommel-zijde werden bomen geplant welke geschonken zijn 
door Frits Philips. De volwassen bomen kwamen van zijn landgoed. 
Hij was aanwezig, samen met de directie, bij de eerste planting. 

Na afloop vertrok hij met zijn chauffeur via de Dommelpoort. 
Ik en mijn collega, van Laarhoven, stonden nog wat na te kijken en zagen dat de auto op eind bij de 
Holstlaan bleef stilstaan. 
Het duurde zeker wel 10 minuten. Vreemd dachten wij, waarom blijft die auto daar staan?
Even later reed deze achteruit terug naar de locatie waar de boom was geplant. Hij stapte uit en ging 
uitgebreid praten met de tuinmannen. 

Altijd aandacht voor de vakman dat was zijn kenmerk. 
Het was bekend dat hij vaak onaangekondigd op bezoek ging(te voet) naar de machinefabriek in 
Acht om een praatje te maken met mensen aan de bank. 

Ik heb hem zelf ook eens mogen ontvangen, waar hij kwam kijken naar een nieuwe 
bewerkingsmethode (poederstralen t.b.v. project Zeus). 
Bescheiden vroeg hij of hij het gestraalde sample mee naar huis mocht nemen. Waar ik geen nee op 
kon zeggen. 
Tijdens de koffie had hij aandacht voor elke collega. Niemand sloeg hij over.
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